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Voorwoord 

Beste bewoners, familie en bezoekers, 
 
We gaan reeds naar de tweede maand van het jaar.  Er zijn waarschijnlijk nog een aantal  
koude winterdagen te verwachten.  Maar in onze reis rond de wereld zal na Frankrijk Marokko 
ons verwarmen in de komende activiteiten tijdens de volgende weken.  Februari is ook de 
maand van de liefde.  Valentijn zal niet zo maar passeren in ons huis. 
 
Ondertussen wordt er goed doorgewerkt aan onze nieuwbouw.  Voorlopig is het nog te doen 
op kelderverdiep-niveau, maar weldra zal je ons nieuwe woonzorgcentrum uit de grond zien 
rijzen. 
 
De generatie van bewoners in WZC Christine en Residentie Lukas heeft in hun bestaan heel 
veel indrukwekkende technische ontwikkelingen ons leven zien beïnvloeden. Denk maar aan 
de kleurentelevisie, de snelle auto, de mobiele telefoon, de fax, de (vertaal)computer, WIFI,  
internetbankieren, GPS,…. en zo kunnen we nog een tijdje doorgaan.  Soms hebben we het  
gevoel dat we nu wel alles hebben uitgevonden wat het leven gemakkelijker kan  
maken.  Maar neen dus: deze ochtend las ik in de krant dat voor het eerst een breinchip  
geplaatst werd bij een mens.  Stel je voor: handenvrij de cursor op je computerscherm doen 
bewegen, of scrollen op je smartphone.  En je hoeft er enkel maar aan te denken.  Werkelijk 
spectaculair.  Als we erover nadenken moeten we hopen dat men nu niet direct voorkeur 
geeft aan verdere commerciële ontwikkelingen, maar eerder gaat denken om deze  
wetenschap te gebruiken om mensen ‘gezonder’ te maken.   We dromen weg van een 
toekomst waar ook voor de residentiële ouderenzorg iets kan bereikt worden om de  
dagelijkse levensvreugde te ondersteunen. 
 
Veel plezier met de sfeerfoto’s verder in dit krantje. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Harald Van Drom 



Jarigen van de maand 

Bewoners WZC Christine 
02 februari: Van Veldhoven Rik                 K.322 10 februari: Borm Mia                                 K.311 

03 februari: Bosmans Helena                     K.105 18 februari: Van Loock Koen                      K.414 

09 februari: Van Loon Clara                        K.109 20 februari: Block Petrus                            K.307 

09 februari: Wijckmans Mariette              K.314 25 februari: Van Driessche Huguette        K.218 

09 februari: Adriaenssens Maria               K.202 25 februari: Snollaerts Arlette                   K.117 

Personeel 
01 februari: Debyser Bianca 17 februari: Keulemans Conny 

04 februari: Blennerhassett Anneke 22 februari: Porter Nancy  

06 februari: Claes Evi 28 februari: Nums Brigitte  

Aan alle jarigen een gelukkige verjaardag toegewenst! 

Bobby  

6 februari vieren we de  
verjaardag van onze Bobby!  

Hij wordt 12 jaar! 



Welkom 

We verwelkomen mevrouw Gilberta Hanquet op leefgroep 1. Mevrouw 
is geboren te Schoten als jongste kind van zes. Ze heeft 1 broer en 4 
zussen. Ze werkte eerst als huishoudhulp en iets later werd ze  
verkoopster bij Sarma. Door een vriendin leerde ze haar echtgenoot  
Gerard kennen. Ze zijn gehuwd en kregen samen 1 zoon Stefan. Samen 
woonden ze op de luchtbal. Buiten haar job die ze graag deed hield ze 
ook heel erg van borduren en haken. Mevrouw is ook een grote dieren-
liefhebber. Thuis hadden ze konijnen, een kat, hond en cavia’s.  

We verwelkomen mevrouw Clemence Govaert. Mevrouw is geboren in 
Gent. Ze groeide op, op een binnenschip. Ze heeft geen broers of zussen. 
Clemence ging in Melsele naar een internaat voor meisjes, dit was een 
erg strenge school. 
Mevrouw heeft ook gewerkt op de binnenvaart. Ze genoot er erg van, 
maar moest er mee stoppen toen ze ziek werd. Op 21/05/1960 trouwde 
ze met August De Cleene, ze kregen een zoon en een dochter. 
Marino schonk haar 3 kleinkinderen: Debby, Steven en Glenn. 

Op leefgroep 2 verwelkomen we de heer Ludovicus ‘Louis’ Simons. 
Louis verbleef eerder bij ons op kortverblijf. 
Hij is afkomstig van Ekeren. Samen met zijn echtgenote Constance 
heeft hij een zoon en een dochter. 
Louis werkte aan de haven als Foreman, dit is de verantwoordelijke 
voor een ploeg havenarbeiders. 
Louis is een voetbalsupporter, Beerschot is zijn favoriete ploeg. 

Afscheid 

 Op 30 december namen we afscheid van mevrouw Christiane Van Eyck. 
Christiane was een lieve zachte dame. Ze was altijd zo blij met een klein 
gebaar. We moesten regelmatig ons beste frans bovenhalen om met haar 
te communiceren, dat was een goede oefening. 
Met een zoete lekkernij konden we haar steeds verleiden. We zullen haar 
missen. 



Afscheid 

Op leefgroep 1 namen we op 31 december afscheid van meneer René 
Van Langenhove. René was een lieve, aangename en vooral ook  
dankbare man. Hij hield enorm van zoetigheden in combinatie met een 
lekker tasje koffie. Hij verbleef hier samen met zijn vrouw, Maria, die 
nog steeds op leefgroep 1 woont. We wensen haar en de familie veel 
sterkte toe. 

Op leefgroep 1 namen we op 9 januari afscheid van meneer Louis  
Holens. We kenden Louis als een bezige bij. Hij bestelde graag dingen 
om deze later in elkaar te zetten. Je kon hem niet echt plezieren met de 
alledaagse activiteiten, maar voor speciale gelegenheden hier in huis  
zoals een modeshow of de kerstmarkt, was hij zeker en vast te vinden! 
Wat Louis ook typeerde was zijn krant, die hij elke ochtend tijdens het 
ontbijt las met een warm tasje koffie erbij. We wensen de familie veel 
sterkte toe! 

Op 13 januari namen we afscheid van meneer Bob Janssens. We  
herdenken Bob als een hele lieve en dankbare man die erg trots kon 
vertellen over zijn mooie en boeiende levensloop. Hij heeft een plaats 
veroverd in vele harten. Wat zullen we hem missen en nooit meer  
vergeten! 

Op leefgroep 4 nemen we afscheid van de heer Van den Berghe  
Raymond. We hebben helaas niet de kans gekregen om Raymond over 
een langere periode te leren kennen. Hij was een stille man, maar 
praatte graag over politiek of wielrennen. Zijn grote favoriet was Remco 
Evenepoel. We wensen de echtgenote en familieleden veel sterkte toe.  
 
 



 Aankondiging 

Dinsdag 20 februari vieren we Carnaval in WZC Christine! Ook met  
Carnaval blijven we in het thema van onze jaarplanning “reisje rond de 
wereld”. We verkleden ons in typische outfits van andere culturen en 

brengen de Zuiderse sferen van Italië of de Duitse oktoberfeesten in huis.  
Iedereen is welkom op ons multicultureel feest vanaf 14u in de grote zaal. 

  

Weetjes over Marokko  

Thee drinken behoort tot de cultuur. Sterk  
getrokken muntthee met veel suiker is echt 
een onderdeel van de Marokkaanse cultuur.  

De Henna wordt bij de bruid geplaatst op handen en voeten en dient 
ervoor om de kwade geesten buiten het huwelijk te houden. Het 

wordt ook gezien als krachtbron voor het huwelijk.  

De Marokkaanse cultuur 
wordt gekenmerkt door een 

sterke familie- en  
gemeenschapsgerichtheid, 

waarbij de waarden van  
respect, eer, gastvrijheid en 

religieus  
geloof centraal staan. 

Marokko's twee officiële talen 
zijn Arabisch en Amazigh, 

maar vrijwel alle Marokkanen 
spreken en begrijpen Frans. 

Couscous wordt gezien als 
het nationale gerecht van 

Marokko. 



Sfeerbeelden van het nieuwe jaar 

We proosten op het  
nieuwe jaar! 

2024 werd goed ingezet 
door een prachtig  

Nieuwjaarsconcert,  
georganiseerd door Jef  

Daghelinckx en  
Tafeltje Rond.  



Sfeerbeelden van het Nieuwjaarsconcert 

 
Een knotsgekke 

modeshow kon niet 
ontbreken aan het 
nieuwjaarsconcert! 



Straffe bewoners  

Marcel is wellicht de 
lenigste bewoner in  
WZC Christine!  
Dagelijks houdt hij zijn 
lichaam jong met joga  
oefeningen. 

Sfeerbeelden van het Nieuwjaarsconcert 

Suzanne heeft in haar  
vroegere jaren in een  

grootkeuken gewerkt en helpt 
graag nog een handje mee 

wanneer er iets lekker wordt 
bereid.  

En ook van de dansvloer werd gretig  
gebruik gemaakt. 



Biografie project  

Tijdens de eerste voorstelling van 
het biografieproject werd Leentje in 

de spotlight gezet. Er werd een 
mooi tafereel opgebouwd met  

elementen uit het leven van Leentje 
zodat we haar op een  

creatieve manier beter leerden  
kennen.  Na de opening werd er 

nog een kleine receptie gehouden 
voor de medebewoners die het  
project graag wilden bijwonen.  

We hebben in de vorige voorstelling nagedacht over 
verschillende titels om ons project een naam te  
geven. Hierbij de favorieten van onze bewoners: 

Het leven in mozaïek  
Kast vol herinneringen  

Herinneringskast  
Het leven als kunst  

Kunst des leven  
Eenvoud siert  

Stem op je favoriete en steek het in onze ideeën doos. 
Op de volgende voorstelling wordt de populairste titel 

bekend gemaakt.   

De volgende bewoner die we beter 
gaan leren kennen is de heer  

Werner Cornelis beter gekend als 
Cor. De voorstelling, getiteld ‘Cor 

heeft in den bak gezeten”, zal  
doorgaan op 21 maart. 



Residentie Lukas 

Varia 

Maandag 

Gym 
Elke  

maandag om 14u! 
 

Hersengym 

Donderdag 

Donderdag  
om 14u 

In de cafetaria van 
 Residentie Lukas 

Iedereen welkom! 
 

    Ergo 03/641.42.97 

 
 

Bib aan huis 

De vrijwilliger van de 
bib komt langs op  

aanvraag, gelieve tijdig 
door te geven wanneer 

je graag een nieuw  
pakketje wilt. 

Dinsdag 6 februari brengen we de liefde in 
huis en komen we langs met een lekker 

Valentijn gebakje!  
Vanaf 14u30 in de cafetaria. 

Woensdag 
Activiteit  

 
Elke woensdag vanaf 

13u30! 



Puzzel 

Succes & Tot volgende maand! 

 
Naam+kamernummer:

Oplossing : 
1):………………………………………………. 
 
2):………………………………………………. 
 
3):………………………………………………. 
 
4):……………………………………………... 
 
5):………………………………………………. 
 
6):……………………………………………... 

1 

2 

3 

4 

5 

6 


